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ertaç sabah çok erken kalktı. Ev sessizlik içindeydi. 

— Annemler henüz kalkmamış, dedi. 

Odasından çıkıp sessizce mutfağa gitti. Çay yapacak, kahvaltı hazırlayarak anne babasına sürpriz yapacaktı. Aynı anda içinde de büyük bir heyecan vardı. 
O gün, tüm sınıf öğretmenlerinin gözetiminde geziye gideceklerdi. Sertaç kahvaltısını ettikten sonra babası onu okula bırakacaktı. Biraz da bu heyecan yüzünden Sertaç'ı uyku tutmamış, erkenden uyanmıştı. 
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Mutfak kapısından içeri girdiği anda annesi ile karşı karşıya geldi. 

Aaa anne, sen uyandın mı, dedi. 

Annesi gülümsedi. 

— Günaydın. Evet uyandım tabii, dedi. Sen buğun geziye gitmeyecek misin? Ben de erkenden kalkıp senin için hazırlık yapmak istedim. 

Sertaç güldü. 

— Tuh, ben de size sürpriz yapacaktım, dedi. 
Annesi: 

Sürpriz mi? Ne sürprizi, diye sordu. 

— Hiç anneciğim. Size kahvaltı hazırlayacaktım. 
Ama artık sen kalktığına göre ben odama gidip hazırlanayım. 

Bunları söyledikten sonra mutfaktan çıkıp hızla odasına yöneldi. 

Annesi gülerek arkasından seslendi. 

Sürprizini artık, bir dahaki haftaya yaparsın! 

•*. Sertaç basına bakmadan gülerek annesine karşılık verdi: 


— Olmaaazz... Hakkınızı kaybettiniz. 

Odasına gidip hızla üstünü değiştirmeye başladı. 
Gezide giyeceği rahat kıyafetlerini üstüne geçirdi. Yanına alacağı sırt çantasını hazırladı. Çantanın içine kendisine gerekli olacak birkaç parça bir şeyler koy¬ du. Tekrar mutfağa, annesinin yanına döndü. 

Annesi bu arada kahvaltıyı hazırlamış, babası da kalkmıştı. 

— Çok şanslısın oğlum, dedi babası. Dışarıda harika bir bahar havası var. 

Sertaç: 

— Sahi mi baba? Dışarı hiç bakmadım, dedi. 

Babası güldü. 

— Bakmasan bile, kuşların cıvıltısını duymuyor musun? 

Sertaç pencereye koşup, sonuna kadar açtı. Gerçekten de dışarıda mis gibi bir hava vardı. Bahar tüm güzelliğini gösteriyoru. Ağaçlar bembeyaz çiçeklere bürünmüştü. Bu hâlleriyle tıpkı bir gelini andırıyorlardı. 
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Sertaç derin derin nefes alıp, harika bahar hava- ^ sini içine çekti. Burnuna çiçek kokuları ile karışık çimen kokuları geldi. Birkaç dakika pencerenin önünde durup gözlerini kapadı. Çiçek kokularını içine çekerken kuşların cıvıltılarını dinledi. Sonra babasına döndü: 

— Bugün çok güzel bir gün olacağını hissediyorum, dedi. 

Sonra telaşla saatine baktı: 

— Ooo epey geç olmuş. Zaman nasıl geçti anlamadım. Acele etmezsem geç kalacağız. 

Kahvaltılarını bitirdikten sonra baba oğul birlikte evden çıktılar. On beş dakika sonra da okula vardılar. 
Bütün öğrencilerde bir telaş, bir sevinç... Görülmeye değer. 

Hareket saati geldiğinde sınıfın bütün öğrencileri otobüse doluştu. Birkaç dakika sonra da otobüs şarkılarla, kahkahalarla hareket etti. 

Neşeli geçen yolculuktan sonra otobüs büyük bir meydana gelip durdu. Herkes aşağı indi. Meydan 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büyüktü ama aynı zamanda ağaçlıktı. Birbirine yakın yakına kurulmuş bir sürü tahta piknik masaları vardı. 
Öğretmenleri: 

— Şimdi burada yarım saat kalacağız. Herkes kendine bir yer seçip otursun. Bir şeyler yiyip içtikten sonra yakındaki bir tarihi eseri görmeye gideceğiz. 

Öğretmen sözlerini bitirir bitirmez herkes koşup kendine bir yer seçme telaşına girdi. 

Sertaç ve Aysun yan yana oturdular. 

Aysun: 

— Yiyecek getirmedik ki! Ne yiyeceğiz, diye sordu. 

O sırada arkalarında bulunan öğretmenlerinin sesi duyuldu: 

— Birazdan size yiyecek servisi yapacaklar. Bakın, şu ileride küçük bir ev var. Orada sizin için yiyecekler hazırladılar. 

Bu haber çocukları pek sevindirdi. Biraz sonra da 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mis gibi poğaçalar önlerine gelince hepsinin mutluluğu iki kat arttı. 




Şimdi tekrar hareket saati gelmişti. Çocuklar yine otobüse bindiler. Kısa bir yolculuktan sonra da büyük bir alana geldiler. Alanda yer yer merdivenler, yer yer duvar kalıntıları göze çarpıyordu. Otobüsten inerken herkes buranın ne olduğunu merak ediyordu. 

Öğretmen: 

— Bu gördüğünüz kalıntılar, çok eski bir şehir kalıntısıdır, dedi. Binlerce yıl önce yapılmış ama kalıntıları günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Şimdi hep birlikte gezeceğiz. Size burası ile ilgili bilgiler vereceğim. 

Öğrenciler merakla öğretmenlerini takip etmeye başladılar. Bir taraftan da can kulağı ile, dikkatle onu dinliyorlardı. 

Öğlen olmuştu. Eski şehrin kalıntıları da gezilmiş, bitirilmişti. Hepsi tekrar otobüse binip, ağaçlık alana gittiler. Burada öğlen yemeği yiyeceklerdi. 

Sertaç, çevreyi çok merak ediyordu. Aysun'a: 

— Öğretmenimizden izin alıp çevreyi biraz gezelim. dedi. 



ikisi birlikte gidip öğretmenlerinden izin aldılar. 
Fazla uzaklaşmadan çevreyi gezmeye başladılar. 

Kendilerinden birkaç metre uzaklıkta bir ağacın altına oturmuş olan yaşlı bir kadın gördüler. Kadın oturmuş, ağacı bir çocuğu sever gibi seviyordu. 

Kadının o hâli Sertaç ve Aysun'un dikkatini çekti. 
Merakla ona doğru ilerlemeye başladılar. 

Yaşlı kadın, onların geldiğini görünce elini sallayıp çağırdı. Sanki onlara anlatmak istediği bir şeyler vardı. 

Sertaç saygılı bir şekilde kadının önünde durdu. 

— İyi günler teyzeciğim, dedi. 

— İyi günler evladım. Gelin şöyle yanıma oturun. 

Aysun ve Sertaç yavaşça kadının yanına oturdular. İsimlerini, hangi okulda okuduklarını, oraya neden geldiklerini anlattılar. 

Yaşlı kadın onları gülümseyerek dinledi. Sonra da: 

— Benim burada ne yaptığımı merak ediyorsunuz, değil mi, dedi. 




Çocuklar gülümseyerek başlarını salladılar. 

Kadın hemen büyük bir hevesle anlatmaya başladı: 4 


— Şu gördüğünüz ulu çınar var ya, dedi. İşte o ağaç bana babamdan miras kaldı. 

Aysun da Sertaç da şaşırmıştı. 

Sertaç: 

— Ağaç miras mı kaldı, dedi. Ağaç hiç miras kalır mı? Bu ağaç, burada meydanda herkese ait bir ağaç. 

Yaşlı kadın gülümseyerek başını salladı. 

— Haklısın çocuğum. Bu ağaç burada, herkese ait. Aslında doğadaki bütün ağaçlar, tüm insanlığa aittir. Ama bu ağaç benim için çok özel bir ağaç. 

Yaşlı kadının gözleri daldı. Bir şeyler düşünüyor gibiydi. Sonra gözleri hafifçe yaşardı. Alçak sesle konuşmaya başladı: 

— Bu ağacı babam, ben doğduğum zaman buraya dikmiş. Ağaca bir de isim vermiş: Neşeli Kız. 
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^ Evet, ağacın ismi bu. O zamanlar annem ve babam, bu meydanda oturuyorlarmış. Burada büyük bir mahalle varmış. Bu ağacın bulunduğu yer de babmın evinin bahçesiymiş. 

Çocuklar büyük bir ilgiyle kadını dinliyorlardı. 
Onun anlattıkları Sertaç'a çok ilginç gelmişti. 

— Peki sonra nasıl meydan olmuş, diye sordu Sertaç. 

Yaşlı kadın anlatmaya devam etti: 

— Babam ağacı diktikten kısa bir süre sonra bir deniz kazasında hayatını kaybetmiş. Ben babamı hiç hatırlamıyorum. Ama bu ağacı hep babamın yerine koydum. Biz onunla birlikte büyüdük. Zaman zaman gölgesinde oturdum. Zaman zaman onunla dertleştim. Sonra buradan taşındık. Burasını belediye aldı ve bu meydanı yaptı. Annem, belediyeden rica etti. Bu ağacı kesmeyeceklerine dair söz aldı. O gün bugün- 
** dür sık sık buraya gelir, onunla konuşurum. Her gel- 

* diğimde, yüzünü hiç görmediğim babamı görmüş gi- 

* 

Çl bi olurum. 




Kadının anlattıkları Sertaç'ı da Aysun'u da çok etkilemişti. 

Aysun: 

— Çok acıklı bir hikâye, dedi. 

Yaşlı kadın Aysun'un elini tuttu. 

— O kadarda kötü değil, dedi gülümseyerek. Buraya geldiğimde, insanları onun altında otururken görünce çok mutlu oluyorum. Bunu görseydi babam da çok mutlu olurdu. Ağaç dikmek, insanlığa yapılacak en büyük hizmetlerden biridir. 

Aysun ve Sertaç çevreyi gezmeyi unutmuşlar, yaşlı kadını büyük bir zevkle dinliyorlardı. Sohbetin en koyu anında öğretmenlerinin sesi duyuldu: 

— Aysun, Sertaç haydi gelin. Öğlen yemeği yiyeceğiz. Sonra da hareket edeceğiz. 

Aysun ve Sarteç istemeye isteemeye kadına veda ettiler. Öğretmenlerinin çağrısına uyarak arkadaşlarının yanına gittiler. Hep birlikte neşe içinde öğlen yemeklerini yediler. 
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O akşam Sertaç, yemekte babasına yaşlı kadını anlattı. Onunla yaptıkları konuşmayı aktardı. Babası: 

— Teyze çok haklı, dedi. Hepimizin hayatında bir kez olsun ağaç dikmesi gerekiyor. Böylece gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakırız. Mirasın en güzeli, yeşil ve yaşanılır bir dünyadır. 

O sırada Sertaç'ın annesi konuşmalara katıldı: 

— Ben hayatımda hiç ağaç dikmedim ve bundan çok utanıyorum, dedi. 

Sertaç'ın babası yüzünü buruşturdu: 

— Doğrusunu istersen ben de dikmedim, dedi. 

Sertaç bunları duyunca önce şaşırdı. Sonra ortaya parlak bir fikir attı: 

— O zaman biz de ağaç dikelim, diye bağırdı. 

Gerçekten de bu harika bir fikirdi. Hemen o akşam, bir plan yaptılar. Ertesi gün gidip ağaç fidanı + ’ alacak ve bunları dikeceklerdi. 

Ağaç dikme fikri Sertaç'ı o kadar heyecanlandırdı 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ki bunu hemen Aysun ile paylaşmak istedi. Aysun'a 


telefon edip heyecan içinde, anne ve babası ile yaptığı konuşmayı anlattı. 

Sertaç'ın ağaç dikme plânları Aysun'un da ilgisini çekmişti. 

— Çok güzel, diye bağırdı. Bu konuyu annem ve babamla konuşayım. Biz de ağaç dikelim. 

Ertesi gün hem Sertaçlar hem de Aysunlar fidan almaya gittiler. Herkes kendisi için bir fidan alıp eve döndü. İki gün sonra, pazar günü bunları dikecekler ve onların da dikili bir ağaçları olacaktı. 

Sertaç o kadar heyecanlıydı ki iki gün onun için çok zor geçti. Pazar sabahı erkenden kalkıp anne babasını da uyandırdı. Bir an önce kahvaltı edip fidanları dikmek istiyordu. 

Güzel bir kahvaltıdan sonra Aysunlara gittiler. 
Hep birlikte onların fidanları dikmesine yardım ettiler. 
Sonra sıra, Sertaçların fidanlarına gelmişti. Bu kez de Sertaçların evine geldiler. Fidanları nereye dikeceklerine karar verdiler. 
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Babası çukurları açıyor, Sertaç da genç fidanları 


dikiyordu. 

Annesi, babası ve Sertaç için bahçenin her bir köşesine fidan diktiler. Bunların her birine ayrı ayrı isim verdiler. 

Sertaç'ın babası: 

— Şimdi bunlara can suyu vermemiz gerekiyor, dedi. 

Sertaç: 

— Can suyu nedir babacığım? 

— Bitkilere ilk verilen suya can suyu denir. Bu su onları toprağa bağlar. Yaşayabilmeleri için bu ilk verilen su çok önemlidir. Eğer bitkiyi toprağa diktikten sonra su vermezsen yaşayamaz. 

Sertaç koşarak içeri girdi. Biraz sonra da elinde bir kova ile dışarı çıktı. 

— İşte, can sularımız hazır, diye bağırdı. 
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Her bir fidanı büyük bir özenle suladılar. Onlarla konuştular. ’Jp 




























W3m 



O günden sonra Sertaç her gün fidanına su verdi. 
Bahçeye çıkıp onunla konuştu. Her hafta, elinde cet¬ 


velle fidanının boyunu ölçtü. 

Fidanı diktikten beş ay sonra, artık sonbahar gelmişti. Sertaç küçük fidanın başına gitti. Onunla konuşmaya başladı: 

— Sevgili Minik, artık senin adını değiştirmeye karar verdim, dedi. Öyle ya seni diktiğimde minicik bir fidandın. Ama hep öyle minik olarak kalacak değilsin ya... Daha şimdiden büyüdün. Benim boyuma ulaştın. Bundan sonra senin adın. Şen Çınar, olsun. O kdar güzel, o kadar neşeli görünüyorsun ki bu isim sana çok yakışacak. 

O sırada hafif bir rüzgâr esti. Fidanın küçük yaprakları kıpırdadı. Sertaç bunun üzerine gülmeye başladı. 

— Hımmm, sanırım sende bu ismi beğendin ki yapraklarını sallayarak bunu belli ediyorsun, dedi. 

Rüzgâr bir daha esti, fidan bir daha yapraklarını salladı. ¥ 'X} 
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Aradan yıllar geçti. Sertaç büyüdü, genç bir delikanlı oldu. Fidan da onunla birlikte büyüdü. O da genç, gür yapraklı güzel bir çınar ağacı oldu. Sertaç her üzüntüsünü, her sevincini ağacı ile paylaştı. Çınar ağacı onun en yakın arkadaşı oldu. Evinden uzak kaldığı zamanlar en çok çınar ağacını özledi. 

Günün birinde Sertaç evlendi. Evlendiği ilk gün bahçesine bir ağaç daha dikti. Evlendiği kadın Şermin de Sertaç'ın ağacını çok sevmişti. Çınar ağacının yalnız kaldığını düşünerek ona bir arkadaş armağan etmek istediler. Şermin, genç bir fidan alarak, onu çınar ağacının yanına dikti. 

— Biz seni çok seviyoruz Şen Çınar ama senin de bir arkadaşa ihtiyacın var. Bundan sonra bu minik fidan senin arkadaşın olsun. Onu koruyup gözetmek senin görevin. Siz ağaç dostlarımız bizim ailemizin bir parçasısınız. Biz büyük bir aileyiz ve hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. 

Bir süre sonra Sertaç'ın bir kızı oldu. Kızının doğduğu gün Sertaç, bahçeye bir ağaç daha dikti. 





















Fidana "Umut" adını verdi. Aynı zamada bu, kızının da ismiydi. 

— Evet genç fidan, sende kızımla birlikte büyüyerek dünya için, insanlık için, kendiniz için umut olacaksınız, dedi. 

Sertaç da kızı da fidanlar da uzun yıllar yaşadılar. 
Sertaç'ın çocukları fidanların gölgesinde oturdu, koştu, oynadı, onlar da kendi fidanlarını dikip, dünyaya yeni ağaçlar armağan ettiler. 





ok çok eski günlerde çiçekler kadar güzel, kelebekler kadar narin bir küçük kız yaşarmış. 

Dünyalar güzeli de olsa, kul kusursuz olmaz derler ya, onun da bir kusuru varmış. O bahar gibi yüzü gün boyu somurtur, o gül pembesi dudakları gülmek nedir bilmezmiş. 

Adı Elif olan bu kızın bu yüzden hiç arkadaşı yokmuş. 
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Tüm çocuklar neşe içinde birbirleriyle gülüşüp oynaşırken Elif bir uzak köşede onları seyreder, için için ağlarmış yalnızlığına. Bu yüzden asık yüzü daha bir 

“ # 

asılır, görenleri şaşkına çevirirmiş. 

Günlerden bir gün yaşlı dedesinin yanına varıp gözyaşları içinde sormuş Elif: 

— Benim neden bir arkadaşım yok dedeciğim? 
Neden kimse bana yaklaşmıyor, benimle oynamıyor? 

Ak sakallı dede bunun sebebini çok iyi biliyormuş da Elif kız üzülmesin, gönlü incinmesin diye söylememiş. Ama bu duruma da bir çare bulması gerekiyormuş. Birden bir çıkar yol gelmiş aklına. 

— Yarın şehre iner, sana bir arkadaş getiririm, de¬ 


miş. 
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Ertesi gün şehrin yolunu tutmuş dede. Varıp bir dükkândan bir küçük el aynası satın almış. Sonra yeniden köye dönüp cebinden çıkardığı aynayı Elife uzatmış. 

— Al, sana söz verdiğim arkadaşı getirdim işte... 




















Elif aynayı eline almış, evirip çevirirken birden kendi yüzünü görüvermiş. Şaşırmış, korkmuş ilkin. Sonra uzun uzun bakmış aynadaki yüze. Ve öfkeyle haykırmış dedesine. 

— İstemiyorum onu! Nereden aldıysan oraya götür. İsfemiyorum! 

— Neden Elif? Dün bana bir tek arkadaşım yok deyip ağlayan sen değil miydin? 

— Evet bendim... Ama bu çok çirkin... Çok sevimsiz bir şey... Böyle arkadaş olmaz olsun! 

Dede gülmüş bir süre. 

— Bilemedin yavrum. O yalnızca asık yüzlü, somurtkan bir çocuk. Ama onun da kolayı var. Gülümse ona. Sen gülersen o da güler. Bak ne kadar sevimli ve güzel bir arkadaşın olur o zaman. 

Elif yeniden aynaya bakmış ve gülümsemiş karşısındaki yüze. Aynadaki görüntü de gülümsemiş tabii. 
Bunu gören küçük kız peş peşe kahkahalar savurmuş bu defa. Aynadaki görüntü de aynı kahkahalarla gülmüş gülmüş. 
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Elif, sahip olduğu bu ilk arkadaşı o kadar sevmiş ki, onu mutlu etmek için gün boyu oynaya bakıp yüzüne güneşler kadar sıcak ve aydınlık gülücükler oturtmuş. 

Ve gün gelmiş, bir alışkanlık, bir vazgeçilmezlik olmuş gülmek Elifte. İstese de yüzünü asamıyor, somurtamıyormuş artık. Aynaya, aynadaki arkadaşına bakmadan da gülücüklerle dolmaya başlamış yüzü. 

Haber kulaktan kulağa yayılmış tez zamanda. Somurtkan kız Elifin yüzünde gülücük gülleri açtığını duyan herkes onunla arkadaş olabilmek için yarışa girmişler sanki. 

O günden sonra Elif, ne bir gün yüzünü somurtmuş ne de arkadaşsız kalmış. Gülen yüzündeki güzellik de daha bir artarak dillere destan olmuş. 



E>İR. kÜ4> ÇELCIL5İ R.ÜYA6I 


B ıçak gibi keskin soğuk, geceyle birlikte ayaza dönmüş. Rüzgârın saçaklarda ve ince dallarda çıkardığı ıslık sesi, insana ürperti veriyormuş. Daha akşam karanlığı çökmeden kasabada el ayak çekilmiş. Günlerdir yağan kar yolları, sokakları beyaz bir yorgan gibi örtmüş. 

Gülperi, yün yatağının tatlı sıcaklığında, çoktan daldığı uykunun rüyalar âleminde yüzüyormuş. 











Geniş yeşil kırlarda sarı kanatlı kocaman bir kelebeği kovalıyormuş Gülperi. Kelebek bir çiçekten öbür çiçeğe konuyor, bu minik kızın kendisini sevip okşamasına izin vermiyormuş. 

Kelebek kaçmış, Gülperi kovalamış bir süre. Ve derin bir uçurumun kenarına gelmiş Gülperi. 

Durmuş, bakınmış çevresine. Kulaklarına derinden, tiz bir ağlama sesi geliyormuş. Uçuruma doğru eğilmiş, bakmış. Karanlık derinliklerin en dip yerinde küçük bir bebekmiş ağlayan. Gülperi kollarını uzatmış bebeğe doğru. Ama uçurum çok derinmiş. Minik kız çaresiz kalmış. Uçurumun dibindeki bebek, yürek paralayıcı bir sesle ağlıyor ağlıyormuş. 

Birden uyumuş Gülperi. Sıcacık yatağında karanlığa açmış gözlerini. Keskin rüzgâr hâlâ dallarda saçaklarda tiz ıslıklar çalıyormuş. Ama o da ne? 

Kulak kabartmış Gülperi. Rüzgârın ıslığına bir başka tiz ses karışmadaymış. Tıpkı az önce rüyasındaki 

* 

bebeğin ağlama sesi gibi. 

V * 







Kalkmış, pencereye yürüyüp perdeyi aralamış. Ve görmüş. Bembeyaz karlar üzerinde kara bir leke gibi duran köpeği görmüş. Bahçe duvarının dibindeymiş yavru köpek ve başını havaya dikerek ağlıyor ağlıyormuş. 

Gülperi yeniden yatağına yürümüş, kalın tiftik battaniyeyi çekip almış ve bedenine sıkı sıkıya sarmış. 

Sonra pabuçlarını giyip kapıdan çıkmış. 

Dizlerine kadar karlar içine bata bata yürümeye başlamış yavru köpeğe doğru. Battaniye sarılı bedeni korunaklıymış ama kara gömülen ayakları ve bacakları sızlamaya başlamış birkaç ardımdan sonra. Köpeğe kadar varamayacağından korkmuş. Dişlerini sıkmış, kendini yürümeye zorlamış. Sonra bir daha, bir daha. 

Yavru köpek Gülperi'yi görünce ağlamasını kesip kuyruk sallamaya başlamış. 

Aralarında sekiz, on adım kadar mesafe kalmış ama Gülperi artık bacaklarını hissedemez hâle gelmiş. *M 
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Kollarını bir kucak gibi açarak uzatmış yavru köpe- ^ 


— Hadi sen gel. Ben... Ben tükendim artık. Ne olur 


gel! 

Küçük kız, köpeği sırtındaki battaniyenin altına sokmuş, geriye dönmüş ve gelirken açtığı kar çukurlarına basa basa evin kapısına yürümüş. Kucağındaki köpeği kapı önündeki paspasın üzerine yatırmış. 
Köpeğin küçük başını okşamaya başlamış. 

— Haydi küçük yaramaz, sabaha çok kalmadı sanırım. Burada uslu uslu yat. Ama sakın ağlama, emi? 
Sabah olunca sana süt de veririm. Babam belki bahçenin bir köşesine ufacık bir kulübe de yapar. Bilinmez yavrucuk... Ama ağlama sakın, emi, demiş ve sessizce eve girmiş, sıcak yatağına yatıp yeniden uykulara, rüyalarda dalmış Gülperi. 

Küçük kız eve girdikten bir süre sonra bahçedeki dut ağacının kalın gövdesi ardından bir adam çıkmış ortaya. 
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Adam yavaş yavaş, sinerek duvar dibinden yürüyormuş. Böyle yavaş yavaş yürüyerek evin kapısına kadar gelmiş. Cebinden çıkardığı bir tomar anahtarı kapı kilidine bir bir sokmaya başlamış. Amacı, kapıyı açacak olan anahtarı bulabilmekmiş. 




Adam böyle uğraşırken birden bacakları dibindeki küçük yavru köpeğe ilişmiş gözü. 


Anahtarları kapıdan çekip almış, cebine koymuş. 
Söylemiş kendi kendine. 

— Yoo, yapamam. Bu kadar iyi yürekli bir çocuğun evine bir hırsız olarak giremem... Belki alacağım bir parça ekmekle birkaç zeytin ya da peynir. Ama olsun, bir gece daha aç yatarım. 

Eğilmiş, başını okşamış yavru köpeğin. 

— Değil mi küçük yaramaz? 

Sonra daha bir dikkatle bakmış köpeğe. 

— Ama üşüyorsun sen. Titriyorsun. Bu soğuk, bu ayaz sana göre değil küçüğüm. 

Sırtındaki ceketi sıyırıp almış, yavru köpeğin üzerine örtmüş. 

— Hadi iyi uykular, tatlı rüyalar. 

Dönmüş, karlara bata çıka bahçeyi aşmış, incecik gömleği altında gecenin derinlerinde kaybolmuş. 
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e gökte ne de yerde, şimdi unuttum nerde... 
Kurtlar kuzuyla kardeş, arslanlar ceylâna eş. Çiçek böcek el ele, öfke yele kin sele. Böyle başlar bu masal, susun dinleyin hele... 

Bir Cano varmış küçücük, bir de onun dağ yolu üzerindeki kulübesinde tek başına yaşayan biricik dostu Boncuk Dede. 


Pamuk gibi ak sakalları üzerinde iki mavi boncuk benzeri parıldayan gözlerinden sebep, bu adı Cano jçt koymuş ona. 




¥* 

Bir gün kırlarda geziyor, kuşlarla, böceklerle söyle- p şiyormuş Cano. Dağa uzayan patika yol kıyısında kü- * çük bir kulübe görmüş. Merakla yürümüş, açık kapı- 

* 

dan başını uzatmış ve ak sakallı, mavi gözlü tonton bir dedeyle göz göze gelmiş. Dedenin yüzü o kadar aydınlıkmış ki hiç korkmamış Cano. 

— Günaydın dede! diye seslenmiş. 

Dede içeriye buyur etmiş Cano'yu, ormanda toplandığı çam balından, böğürtlen, ahlat ve adını bilmediği türlü yemişlerden ikram etmiş. Bu kulübede yıllardır yalnız yaşadığını ve bundan hiç sıkılmadığını söylemiş. Ama ayrılırken de fırsat buldukça küçük çocuğun kendisini ziyaret etmesini tembihlemiş. 

İşte, böyle başlamış Cano ile Boncuk Dede'nin dostlukları. 

İkinci gelişinde dede adını sormuş Cano'ya. O söylemiş. Ama dede daha kendi adını söylemeye fırsat bulamadan Cano atılmış: 

— Senin adın da Boncuk Dede olsun, demiş. 
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Dede pek sevmiş bu adı. Cano'yu da pek çok sevmiş. Giderek aralarında gerçek bir dede torun sevgi ve sıcaklığı doğmuş. Cano da artık her gün Boncuk Dede'sini görmek için kulübeye gelmeye başlamış. 

Bir gelişinde Boncuk Dede sormuş Cano'ya: 

— Dünyada en çok neye sahip olmak istersin küçük dostum? 

Cano, kulübenin önünden başlayarak uzayıp giden yeşil kırlara dikmiş gözlerini. 

— Bir atım olsun isterim dede. Ona binip şu kırlarda rüzgâr gibi uçmayı çeker canım. Kuşlarla, ceylânlarla yarışmak isterim. 

Dede, Cano'nun başını çekmiş, göğsüne bastırmış. 

— Keşke bir atım olsaydı da verseydim sana. Keşke! 

Aradan günler, aylar geçmiş. Cano ile Boncuk Dede'nin dostluğu daha bir büyümüş, güçlenmiş. Cano da artık gelişlerinde annesinin pişirdiği kurabiyeler- 
( den, kekler ve böreklerden getirir olmuş Boncuk De¬ 


de'ye. Dede, dönüşte bir sepet asarmış Cano'nun koluna. Sepette baldan yemişe ve nazlı kır çiçeklerine kadar her şey bulunurmuş. 

Yağmurlu, soğuk bir sonbahar günü yine Boncuk Dede'sine gidiyormuş Cano. Dağ yoluna henüz girmiş ki, karşısına kocaman bir boz ayı çıkmış. Cano kaçacak olmuş, ayı homurdanarak önüne geçmiş. 
Sonra keskin dişlerini gösterip yürümüş Cano'nun üzerine. Cano ağzını açmış, tüm gücünü boğazına verip haykırmış: 

— Boncuk Dedeee! Boncuk DedeeeeeeL 

Ses taşlara kayalara çarpa çarpa yankılanmış, varıp küçük kulübeye ulaşmış. Boncuk Dede sesi alıp doğrulmuş; sonra bir yel olup gelmiş, dikilmiş boz ayının karşısına. 

— Dur bakalım kocaoğlan! O küçücük fidan daha. 
Canın mutlaka bir insan yemeyi çektiyse al, beni ye! 
Ben ona göre yaşlı bir çınarım. Ama o fidan çiçeklenecek, meyve verecek daha. Hadi kocaoğlan, gel! 

















Ayı Boncuk Dede'nin üzerine atılmış, yere yıkmış. 
Boncuk Dede son bir güçle haykırmış Cano'ya: 

— Kulübeye koş küçük dostum. Köşedeki kilimi kaldır, altındakini al. Şenindir o. 

Başka bir şey demeye fırsat bulamamış. Ayı koca pençeleriyle Boncuk Dede'yi parçalamış, yemeye başlamış. 

Cano ağlaya ağlaya kulübeye koşmuş. İçeri girip köşedeki kilimi kaldırmış ve "Anneciğiiim!" diye haykırmış. 

Kilimi altında, Boncuk Dede'nin bir meşe kütüğünden aylar boyu gece gündüz oyarak yaptığı çok güzel bir tahta at varmış. 





A6LAN İLE. FARE. 


rmanlar kralı aslan bir gün ormanda dolaşırken minicik bir fare yakalamış. Fareyi eline alarak yüzüne yaklaştırmış. 

Zavallı fare çırpınıyor, aslanın elinden kurtulmaya çalışıyormuş ama nafile. Koskocaman aslanın pençelerinden nasıl kurtulsun. Sonunda yalvarmaya başlamış: 

— Aman efendim, bırakınız beni. Benim gibi minicik bir fare, sizin dişinizin kovuğuna bile yetmez. Hem 

♦ 

beni bırakırsanız, belki bir gün, ben de size bir iyilik 

♦ 

yaparım. 
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Farenin bu sözleri aslanı kahkahalarla güldürmüş. 

— Senin gibi küçücük bir yaratık bana nasıl iyilik yapabilir ki, demiş. 

Fare: 

— Belli olmaz efendim, demiş. 

Farenin sözleri aslanı yine güldürmüş. Ve bunun üzerine fareyi serbest bırakmış. 

Aslanın pençelerinden kurtulan fare oradan koşarak uzaklaşmış. 

Günlerden bir gün, aslan yine ormanda dolaşırken nasıl olduysa, avcıların tuzağına düşmüş. 

Koskocaman aslan, düştüğü ağın içinde çırpınma¬ ya başlamış. 

Bağırmış, kükremiş ama kimse aslanın sesini duymamış. Vakit geçiyor, avcıların gelmesi yaklaşıyormuş. 

Aslan artık tüm umutlarını yitirmeye başlamış. Biraz sonra avcılar gelecek, onu alacak ve belki de bir sirke ya da hayvanat bahçesine götüreceklermiş.. 














Aslan tüm umutlarını yitirdiği sırada kulağına incecik bir ses gelmiş. 

— Geldim efendim. Sizi kurtaracağım. 

Fare büyük bir sabırla aslanı yakalayan ağı kemir- ye başlamış. Bir süre sonra da ağın üzerinde aslanın çıkabileceği kadar bir delik açmış. 

Aslan, fareyi tanımış. Bu, bir süre önce yakalayıp serbest bıraktığı fareymiş. 

— Çok teşekkür ederim fare kardeş, hayatımı kurtardın, demiş. 

Fare gülmüş: 

— Bir gün size bir iyilik yapacağımı söylemiştim efendim. O gün, bugünmüş, demiş. 

Böylece aslan bir daha hiç kimseyi küçümsememiş. Fare ile çok iyi bir dostluk kurmuş. 
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ÇlNAiZ AÇALI 

Sertaç pazar sabahı kalktığında anne babasına nasıl bir sürpriz yapmak istedi? 


* 
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Z Bitkilere verilen ilk suya neden can suyu deniliyormuş? 

ClLaku' ’jjş. *6uulAA ty/yjrd <&JUL 

C.rx/uj. ~. 


3. Gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras nedir? Neden? 

.QjLCrnjüLlt... feojLcJ^û.A uuj) - 
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